
Liturgie zondag 5 juli 
Voorganger ds. Marijke van Selm 
Orgel/piano: Wim van Herk 
Fluit & zang: Elly Bakker 
 
Woord van welkom 
Lied 1005: 1, 2:  
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed Lied 1005: 4, 5 
 
Gebed om ontferming – met responsie 299e 
 
Gloria: Lied 315: 1, 2  
 
Gebed om de Geest 
 
1e lezing: Zacharia 9: 9-12 
Lied 550: 1, 2 
2e lezing: Matteus 11: 25-30 
Pianospel 
 
Verkondiging  
 
Lied 925  
 
In Memoriam Hendrika Smoor – Poldervaart 
Lied ‘lichtstad met Uw paarlen poorten’  
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
Dankgebed en voorbeden 
Gesproken Onze Vader (gezamenlijk) 
 
Mededelingen 
 
Slotlied 1014:  
 
Zending en zegen 


